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Refrein: 

De Bijbel is up-to-date, up-to-date. 

God spreekt door de verhalen als je ze leest. 

Hij is steeds dezelfde, en doet nog wat Hij in de Bijbel deed. 

 

1. 

David was geen hippe gast met dure sneakers aan 

en passen op de schapen is heus geen goede baan 

Toch mocht David koning zijn van het hele land 

want God kijkt niet naar uiterlijk, maar naar de binnenkant. 

 

Refrein 

 

2. 

David had geen internet, geen tablet en geen games. 

En even appen met die reus, dat kon toen nog geeneens. 

Zoals David met Gods hulp Goliath kon verslaan,  

kun je samen met de Here je problemen aan. 

  

Wat nu modern is dat is al snel verouderd,  

en wat nu hip is, is morgen uit de tijd. 

Maar het Woord van God zal waarde blijven houden,  

omdat Jezus leeft, omdat Jezus leeft, 

Ja, Hij leeft in eeuwigheid.   

 

Refrein 

 

 

 


